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Beste ouders,

Het jaar 2022 doet bijna zijn boeken voorgoed toe.
Het was alweer een jaar met heel wat gedoe.

De Britten rouwden om het afscheid van The Queen.
In Oekraïne waren er alleen maar vechtende Russen te zien.
Remco, Wout en Lotte schitterden tijdens het wielerseizoen.
Lionel Messi en Argentinië werden na een bloedstollende finale wereldkampioen.

Mentaal welzijn is echt wel belangrijk. Dat zagen we ook in "De Mol".
Eerst was het Phillipe, dan maakte Uma het te dol.
Het 5de en 6de leerjaar gingen voor het eerst op stadsklassen naar Gent.
Het werd een culturele en historische 3-daagse en iedereen was heel content.

De aanvragen om in te schrijven op onze school blijven maar binnenstromen.
Een inschrijvingsstop moet dit in de toekomst voorkomen.
Ons schoolfeest in een nieuw jasje werd een heel groot succes.
Op onze volgende editie in juni, boeken we best een foodtruck of zes.

Voor het eerst in de schoolgeschiedenis startte dit jaar een 4de kleuterklas.
In de Groene klas zijn alle eerste kleuters en peuters in hun sas.
Vanuit alle hoeken van de wereld werden er postkaarten naar de school verzonden.
Ongelooflijk dat zoveel verschillende landen onze brievenbus vonden.

Tijdens de Warmste week zetten de leerlingen van de 3de graad hun beste beentje voor.
Speelgoed, warme kledij, jassen, laarzen...  De Ruilboetiek Damme was heel gelukkig hoor.
We mochten voor het fruitbuffet heel wat nieuwe helpende handen begroeten.
Het heerlijke fruit toverde alleen maar glimlachen op de leerlingen hun snoeten.

We wensen voor 2023 een liefdevol en gezellig jaar
met veel vriendschap, liefde en er zijn voor elkaar.
Een jaar waarin vrede weer kan,
daar dromen we nu al heel hard van.

Gelukkig nieuwjaar!
Het team van OLVA Vivenkapelle

Het jaar 2022
 



VoorleesweekVoorleesweekVoorleesweek

Als bomen vertellen ...

Voorlezen
 

Kom lekker dicht bij me zitten
en doe je ogen dicht

Dan lees ik een verhaaltje en ...
Ik kijk naar jouw gezicht.

Is het een spannend stukje
staat jouw gezicht op bang

maar wordt het boek weer grappig
zie ik een kuiltje in je wang.
Ik zie bij jou soms tranen

soms hoor ik boos gegrom.
Soms val je haast in slaap

of kijk je vragend: 'Hé, waarom?'
 

We lezen twee verhalen
mijn boek en jouw gezicht.
Jij kunt heel mooi vertellen

zelfs met mond en ogen dicht.

De afgelopen weken werden heel wat postkaarten verstuurd naar onze
school. Wat een mooi voorbeeld van verbondenheid binnen onze school
en over de hele wereld. Een grote dankjewel aan alle (groot)ouders die
hieraan hebben meegewerkt. De postkaarten kwamen echt massaal
toegestroomd.
De weddenschap werd dan ook ruimschoots bereikt. Bij 28 postkaarten
zou er een frietmobiel besteld worden. Meester Olivier houdt dan ook
zijn woord en deze komt langs op donderdag 16 februari 2023. Maar net
voor de vakantie vond hij ook een postkaart van Iran in de brievenbus.
Hierdoor komt de teller op 30 verschillende landen! De beloofde
verrassing is dus ook een feit! Maar die zullen we nog even voor onszelf
houden!
Na de kerstvakantie wordt er een nieuwe uitdaging voorgesteld aan de
leerlingen en ouders. Nog even geduld dus...

Bedankt aan alle voorleesmama's om een
prachtig verhaal te komen voorlezen tijdens de
voorleesweek. Ook een grote dankjewel aan de
meters en peters van L5 en L6 om een mooi
verhaal voor te lezen aan de kinderen van L1 en
L2. We hebben weer met volle teugen kunnen
genieten.



Viven WK

Woensdag 25 januari 2023: Pedagogische Werkdag
Maandag 30 januari 2023: Facultatieve vrije dag
Zondag 19 maart 2023: Ontbijtpakketten
Zaterdag 25 maart 2023: 3de Vivenquiz
Zaterdag 1 april 2023: Klusdag
Dinsdag 2 mei 2023: Pedagogische Werkdag
Zondag 25 juni 2023: Schoolfeest
Vrijdag 30 juni 2023 om 11u50: Einde schooljaar

Belangrijke data 2023
 

Zoals jullie reeds wisten, organiseerden enkele leerlingen van L5 en
L6 een Viven WK op de speelplaats van de school. 
Daar hebben we het al uitgebreid over gehad.
Maar misschien wisten jullie nog niet dat ze ook een WK-quiz in
elkaar boksten. 
Na het Viven-WK namen alle kinderen deel aan de WK-Quiz. De
leerlingen van L1 en L2 losten de quiz samen op met hun meter en
peter van L5 of L6. De quiz bevatte vragen over de deelnemende
landen. De vlaggen, weetjes over het gastland Qatar, de kledij in de
verschillende landen zijn enkele zaken die aan bod kwamen. Onder
leiding van meester Kurt werd deze quiz zorgvuldig opgemaakt in
Kahoot, een online platform. Een grote pluim voor de organisatoren
van het Viven WK en WK-quiz. 



De Warmste WeekDe Warmste WeekDe Warmste Week
Onder leiding van de leerlingen van L5 en L6 zamelden we heel wat spullen in voor
de Ruilboetiek in Sijsele. De aanhangwagen van meester Olivier werd gevuld met
heel wat speelgoed en warme kledij.
Een grote dankjewel aan iedereen om hieraan te willen meewerken.
We ontvingen van de vrijwilligers van de Ruilboetiek onderstaande bedanking.

Beste burgemeester, Filip, Muriel, leerkrachten en jongens en meisjes van het 5de en 6de
leerjaar.

Als we zien hoeveel jullie ingezameld hebben, kledij, boeken en speelgoed, kunnen wij ,
van de Ruilboetiek , alleen maar super gelukkig zijn. Wat een warm gevoel krijgen we
hierbij. Voor hen die het :minder goed hebben, in deze moeilijke tijden, is dit zeker een
lichtpuntje. We zorgen dat al het mooie gerief goed terecht komt.

DANK U WEL !
Merci.
Wij bedanken iedereen die zich inzette voor dit prachtig initiatief.

Vera, Ingrid en Ludwine van de Ruilboetiek.

Leerlingen Olva Vivenkapelle schenken
kledij en speelgoed aan Ruilboetiek

Een groep leerlingen van Olva Vivenkapelle
bracht een bezoek aan de Ruilboetiek in het
Sociaal Huis in Sijsele. Ze kwamen ook kledij
en speelgoed schenken. Iedereen die op zoek
is naar leuk én goedkope spullen voor
kinderen tot 16 jaar, kunnen er terecht. Zo wil
de Ruilboetiek aanzetten om te
‘consuminderen’.



KerstverhaalKerstverhaalKerstverhaal

EHBO in Viven+EHBO in Viven+EHBO in Viven+
Enkele schooljaren geleden startten we onze geroemde Viven+ op. Op vrijdagnamiddag bieden
we de kinderen heel wat sportieve kansen aan. Zo blijven we nauw samenwerken met de Damse
sportclubs. Tennis- en Padelclub het Vijverhof, Badmintonclub Damme, TTC Damme, Volleyteam
Damme zijn al enkele schooljaren onze vaste partners. Elk nieuw schooljaar proberen we dit uit
te breiden. Zo werken we sinds september ook samen met de Cultuurfabriek Sijsele om de
muzische wereld te verruimen. We bezochten met enkele klassen de tentoonstelling History of
the Future in Damme. Maar we durven ook andere invalshoeken te zoeken. Zo kregen de
leerlingen van L1 een basiscursus EHBO, gegeven door het Rode Kruis. In de maand januari
krijgen de leerlingen van L3 en L5 ook een cursus EHBO. Naar de zomermaanden kijken we uit
naar de initiaties krachtbal en skateboarden. OLVA Viven, een school vol leven!
Wil je meewerken aan onze Viven +? Aarzel dan niet om meester Olivier te contacteren.

  

Dat de kleuters van de Rode en de Gele klas veel in hun mars hebben, wisten
we al. Maar dat ze ook zo goed toneel kunnen spelen, wisten we nog niet
allemaal.
Naar aanleiding van het komende kerstfeest vertolkten de kleuters het
authentieke kerstverhaal. Op donderdag 22 december mochten alle andere
kleuters - na een heel geslaagd en sfeervol kerstontbijt - genieten van het
verhaal.
Op vrijdagmorgen werden de leerlingen van de lagere school uitgenodigd om
van het verhaal te genieten.
Wat speelden ze fantastisch. 
Een dikke proficiat aan alle kleuters en aan juf Katy en juf Sofie.
Willen jullie ook even genieten van het kerstverhaal?
Bekijk dan het verhaal via deze link: Kerstverhaal 2022 Rode en Gele klas

https://www.youtube.com/watch?v=miAhRx8y-48

