
Beste ouders,

2023 doet voor goed zijn boeken toe.
Het was ons weer een jaar met heel wat gedoe.

Het werd de warmste 1 januari ooit gemeten.
Een jaar vol weerrecords, dat hebben we geweten.

In Syrië en Turkije was de aarde aan het beven.
Helaas lieten Tina Turner en Matthew Perry het leven.

Aaron Blommaert won ‘The Mask Singer’ als tovenaar.
Luca Brecel kreeg het aan de snookertafel voor elkaar.

Onze Belgian Cats werden Europees basketkampioen.
In het voetbal was er aan ‘The Great Old’ en de knal van Toby weinig te doen.

We gingen massaal in het roze naar de film ‘Barbie’.
Op het feestje van minister Q plasten ze tegen een combi.

Frank Deboosere ging met ‘meer weer’ op pensioen.
Jasper Philipsen reed de Tour uit in het groen.

Gustaph zong voor België met zijn hoed ‘Because of You’.
Toch won Loreen het Songfestival met ‘Tattoo’.

Comy was de mol en Matteo Simoni niet.
The Beatles kwamen met ‘Now and Then’ met een nieuw lied.

2023 doet voor goed zijn boeken toe.
Zijn jullie die oorlogen ook zo moe?

Daarom wensen we voor 2024 een waanzinnig gezellig jaar
met veel liefde, vriendschap en er zijn voor elkaar!

Een jaar waarin vrede weer kan,
daar dromen we keihard van!

Prettige Feestdagen
Het team van OLVA Vivenkapelle
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Na de kerstvakantie verwelkomen we
graag Arnout in de Groene klas en
Alixe in de Blauwe klas. Op 01/02
verwelkomen we Elle-Louise  in de
Groene klas.
We wensen de peuters en hun
ouders een goede start toe op onze
school!

Belangrijke data 2024
Maandag 29 januari 2024: Facultatieve Vrije dag
Woensdag 28 februari 2024: Pedagogische Werkdag
Zaterdag 9 maart 2024: 4de Vivenquiz
Zondag 17 maart 2024: Ontbijtpakketten
Zaterdag 30 maart 2024: Klusdag
Woensdag 1 mei 2024: Dag van de Arbeid
Woensdag 8 mei 2024: Pedagogische Werkdag
Zondag 23 juni 2024: Schoolfeest
Vrijdag 28 juni 2024: Einde schooljaar om 11u50

Welkom aan... Merry
Christmas!



Leren en Spelen in de Groene Klas

Bouwen met
natuurlijke materialen

Een kamp bouwen
voor onze knuffel

De mama van Ruiz kwam
voorlezen tijdens de

Voorleesweek.

Outdoor education op zijn best.

Spelen met het speelgoed
van Sint en Piet.

Op zoek naar de
kerstboom

Krullenbol



Interview met Dieter, papa van Ruiz en Eloïc én
lid van de ouderraad 

Wie ben ik?

Ik ben Dieter, papa van Ruiz (Groene klas) en Eloïc. Ik werk nu ongeveer 10 jaar bij Argentabank. 
Met mijn gezin woon ik in Moerkerke. In mijn vrije tijd ga ik vaak lopen, kook ik graag en ben ik
graag bezig in de tuin.
Ik ben nu ongeveer 1 jaar lid van de ouderraad.

Waarom ben je lid van de ouderraad?

Ik wou graag wat meer betrokken zijn bij de school en haar werking. Ik heb ergens altijd een
interesse gehad in het onderwijs. Als ik ooit stop in de financiële sector, dan zou ik misschien
graag iets in het onderwijs doen. Niet echt als leerkracht maar eerder als ondersteuner, als
handige harry. Ik heb een bepaalde vrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. 
De ouderraad kan hier eventueel een deur openen. Je leert als lid van de ouderraad de school
op een andere manier kennen. Je leert meer over de werking van de school, je leert samen
dingen opbouwen tengoede van de school en haar kinderen, je leert heel wat nieuwe mensen
kennen.

Wat zijn jouw ervaringen na 1 jaar ouderraad?

Tijdens het eerste jaar keek ik graag even de kat uit de boom. Ik keek hoe alles draaide, hoe het
werkt, wat er gedaan werd, ... Ik was een actieve medewerker maar eerder op de achtergrond.
Nu probeer ik wat meer op de voorgrond te treden.
Wat we met de ouderraad doen, is echt iets om trots op te zijn. 
Ik haal er energie en voldoening uit. 
De ouderraad draait momenteel op 7 à 8 mensen. We kunnen dus wel wat extra helpende
handen gebruiken. Meer leden of actieve medewerkers zijn van harte welkom en zorgen ook
voor een gezonde variëteit.
Onze activiteiten zitten al goed in elkaar, maar we kunnen nog heel wat meer doen!
Ik denk dan aan een ondersteunende rol op financieel vlak (bv: betalen busvervoer) en aan het
uitbouwen van bruikbare materialen. Zo werd recentelijk 2 springkastelen en een friteuse
aangekocht.   



Interview met Dieter, papa van Ruiz en Eloïc én
lid van de ouderraad 

Op welke activiteit ben je trots op?

De Halloween-Movie-Kidsavond. Met een 4-tal mensen bouwden we een heel sfeervolle en
gezellige avond uit. Voor de eerste editie was dit een heel groot succes. We hebben nu een
concept en daar kunnen we op verder bouwen.
Ook het schoolfeest was een meer dan geslaagde dag!
Onze voorzitter geeft ons veel vertrouwen en is iemand waar je echt kan op bouwen. Hij is heel
aanspreekbaar en helpt waar hij kan.
Ook de uitjes met de ouderraad zorgen voor een goede sfeer in de groep. Tijdens de
kerstperiode gingen we samen naar Wintergloed in Brugge.

Waarom raad je de ouderraad aan?

De ouderraad is een leuke omgeving waarin je vrijblijvend kan meewerken aan
iets dat jezelf voldoening geeft. Je doet iets voor een ander en dat geeft mij veel
voldoening.
Onrechtstreeks steun je ook je eigen kinderen.  

Heb je nog een bepaalde droom binnen de ouderraad?

Het uitbouwen van de ouderraad tot een onafhankelijk - afhankelijk orgaan van de school. De
ouderraad kan leuke dingen doen voor de school maar dat kan ook omgekeerd. 
Samen school maken.
De Vivenquiz is bijvoorbeeld een activiteit gelinkt aan de school maar is volledig in eigen handen
van de ouderraad. Misschien kunnen we op termijn nog dergelijke zaken uitbouwen.  

Dieter met zijn zoontje Ruiz uit de Groene klas Dieter en Chris,
voorzitter van de

ouderraad



Kerstbomen maken met natuurlijke
materialen in de Paarse klas

Vogels lokken en Spotten in L5
Op vrijdagmiddag 8 december maakten we met onze klas tijd om de vogels op onze school te plezieren. Al jaren
doen we actief mee aan de vogeltelweek. Het valt ons elke keer op dat er vele musjes, roodborstjes, merels, mezen…
dagelijks langskomen om voedsel te zoeken in ons speelbos. 
De winter komt eraan, en dan is het soms moeilijk om voedsel te vinden voor deze lieve vriendjes. We besloten een
fijne voederplek in te richten naast onze klas op een stukje ‘verloren’ grasland. We maakten het terrein schoon,
gingen aan de slag met de grondboor en plaatsten een vijftal stevige palen in de grond. Aan deze palen hingen we
verschillende voederobjecten: mezenbollen, een vetbolhouder, graansilo’s, pindazakjes… 
De maandag na het weekend kregen we al bezoek van koolmezen en roodborstjes, ook een verloren duif kwam al
eens lang. Ondertussen draait ons vogelrestaurant op volle toeren en vinden onze gevleugde vrienden vlot de weg
naast onze klas. Lekker plezierig om even vogels te spotten tijdens de les wiskunde.



Op bezoek in manege ‘De Blauwe Zaal’ met de
kleuters van de Rode en Paarse klas

Op woensdag 29 november bezochten de kleuters van juf Katy en juf Ine ‘De Blauwe Zaal’. De
kleuters konden heel wat paarden bekijken. Ze deden een paard na in de binnen- en buitenpiste.
Ze liepen in de stapmolen. Even waren ze zelfs de knechten van dienst want ook de stallen
uitmesten en het borstelen van de paarden stonden op het programma.
De paarden vonden het heel fijn en smulden van de gegeven wortelen. Wat zitten er veel
enthousiaste dierenvrienden in de Rode en Paarse klas.
Een grote dankjewel aan Tess om de kinderen en juffen zo goed te ontvangen!

Echte Speurders in de Rode Klas
Op een dag lag er in de Rode klas een grote drol. 
De kleuters moesten alle pijlen volgen en vonden aan de pratende boom een boek terug. Het boek
had de gekke titel ‘Kleine mol wil weten wie er op zijn hoofd gepoept heeft’.
Op hun tocht kwamen de kleuters van juf Katy heel wat dieren tegen. Ze stelden hen de vraag: “Heb
jij een grote boodschap in onze klas gedaan?”
Uiteindelijk kwamen we bij een paard terecht.
Hij wist ons te zeggen dat het een grote drol van een paard is.
Zou het toch het paard van Sinterklaas geweest zijn?



Welkom in de Gele klas

De afgelopen periode ontfermde juf Eva zich over de kleuters van de Gele klas. Samen genoten ze
van heel wat leuke en leerrijke activiteiten.

De letter ‘K’
Bezoek aan de 

Damse Ruitershoeve

Bedankt Sint

en Piet

Schrijfpatronen
in scheerschuim

Outdoor Kerstbomen
maken

Vrolijk Kerstfeest!!

Kerstpakjes inpakken



Groeten uit de Blauwe Klas

Schilderen met een
dennentak

Aan de slag met een plan

Kerstbomen maken

Op zoek naar onze kerstboom

Een huisje maken
voor Kleine en

Grote Egel

En nog zoveel meer...

Hoekenwerk in L2



Thuis
waar het warm is

door de open haard
daar zit ook samen
met mij in de zetel

een papa met een baard

daar is het gezellig
ook als het buiten koud is

dan is het
thuis warm

dan krijg ik
een vertrouwde arm

om me heen.

het is altijd
lekker en fijn

ik kan er praten
over al mijn pijn

Lily Verbouw (L5)

Thuis
Ik kom thuis.

Ik zie mijn kat,
hij ligt op zijn mat.

Ik trek mij pyjama aan,
en tijd om

aan tafel te gaan.

De familie komt aan
en tijd om

los te gaan.
We houden een groot feest

en op de tafel
ligt een beest.

Het heet kalkoen,
met een vleugje

citroen.

Ik kijk op mijn uurwerk
en tijd voor
vuurwerk.

Het is Kerst,
einde van de herfst.

De kerstman komt eraan,
en nu…nu is het gedaan.

Janne Blomme en Seb Devoghel (L5)



Op weg naar het Secundair

Volgend schooljaar maken 16 leerlingen de sprong naar het secundair
onderwijs. Samen met juf Els gaan ze op pad en verkennen ze de middelbare
school. Het LTI te Oedelem en het VHSI te Brugge werden reeds bezocht. Na

de kerstvakantie trekken we nog naar OLVA Secundair, VTI, Ter Groene
Poorte, de Jozefienen en MIA. Ook een bezoek aan het Beroepenhuis te Gent

staat nog op het programma.
Zo maken de leerlingen met heel wat verschillende scholen en studiekeuzes

kennis. We wensen hen alvast een goede keuze toe! 

De Warmste Week
Tijdens de Warmste Week verzamelden de kinderen maar liefst 30 dozen vol

met spullen voor de Ruilboetiek. Lees via deze link het krantenartikel:
Inzamelactie Warmste Week

Maar ook onze Grote Koekenbak liep als een trein. De kinderen bakten er
afgelopen week op los. Popcorn, wafeltjes, cakejes, chocolade, pannenkoeken
en nog heel wat lekkers werden dagelijks aan de schoolpoort verkocht. Alles

was in een mum van tijd uitverkocht.
We kunnen maar liefst €1019,50 schenken aan ‘Levenslijn Damme’. 

We mogen heel trots zijn op beide acties!
Proficiat aan alle kinderen en leerkrachten.
Bedankt aan iedere koper voor de bijdrage!

https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/olva-vivenkapelle-schenkt-kindergerief-aan-de-ruilboetiek-voor-de-warmste-week/

