
Beste ouders,

De kerstvakantie staat voor de deur.
Na een druk eerste trimester hoop ik dat de vakantie wat rust kan brengen bij ieder van
ons. De kerstvakantie is tevens een periode van samen gezellig feestvieren met de
mensen die ons nauw aan het hart liggen. Ik wens jullie dan ook allen hele fijne
feestdagen toe.

In deze nieuwbrief blikken we even terug op de afgelopen 4 maanden. Er stonden
opnieuw heel wat leuke en leerrijke momenten op ons programma. Daarvan getuigen
de  volgende pagina’s.
Maar we durven ook al even vooruit blikken naar wat 2025 ons mag brengen.

Vanaf 1 januari 2025 is er een uitbreiding van het rookverbod. Er was reeds een
rookverbod op het schooldomein maar dit wordt met een perimeter van 10 meter
uitgebreid. Concreet betekent dit dat er een algemeen rookverbod is in de dreef en op
het kerkplein. Mogen we dan ook vragen om jullie hieraan te houden?

Voor het schooljaar 2025-2026 wachten er ons nog heel wat uitdagingen. 
We zijn ons bewust dat de wijziging van de schooluren een grote impact heeft op heel
wat gezinnen. Samen met Ferm en stad Damme zoeken we naar een goede invulling
van de opvang na schooltijd. 
Volgend schooljaar maken heel wat 3de kleuters de overstap naar het eerste leerjaar.
We streven ernaar om die overgang zo vlot mogelijk te maken. We zijn volop bezig met
de organisatie van een 2de klas voor het eerste leerjaar. 
Ondertussen is de school aan het uitkijken naar uitbreidingsmogelijkheden. De
onderhandeling met stad Damme om in het Broederklooster op de eerste verdieping
twee klaslokalen in te richten staan al ver. We hopen deze lokalen klaar te hebben
tegen 1 september 2026.
De mobiele units op de speelplaats moeten verdwijnen. Hierdoor zijn we gedwongen
om onze kleuterwerking te herzien en  zoeken we naar een duurzame oplossing. Meer
info volgt de komende maanden.

Ik wens jullie allen een hele fijne vakantie toe. Geniet van de komende 
periode en we zien elkaar weer in 2025.

Prettige feestdagen!
Meester Olivier 
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VIVENKERSTNEWS



Na de kerstvakantie verwelkomen we
graag Matheo in de Groene klas en
Twan en Henri-Gérard in de Blauwe
klas. Op 03/02 verwelkomen we
Oscar in de Groene klas en Matheo
in de Blauwe klas.
We wensen de peuters en hun
ouders een goede start toe op onze
school!

Belangrijke data 2025
Vrijdag 17 januari 2025: Open Nieuwjaarsbar
Dinsdag 21 januari 2025: Infoavond L6 - Overstap
naar het secundair in Vives
Zaterdag 22 februari 2025: Opendeurdag
Vrijdag 28 februari 2024: Open bar Carnaval
Zondag 23 maart 2025: Ontbijtpakketten
Zaterdag 29 maart 2025: Klusdag
Woensdag 30 april 2025: Pedagogische Werkdag
Donderdag 1 mei 2025: Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei 2025: Facultatieve vrije dag
Zondag 22 juni 2025: Schoolfeest
Maandag 30 juni 2025: Einde schooljaar om 11u50

Welkom aan... Merry Christmas!



Na de herfstvakantie begonnen we meteen met een actievolle week! Eerst was er 'Alles met
de bal' bij Sport Vlaanderen. We konden ons de hele voormiddag uitleven in allerlei leuke
activiteiten met verschillende soorten ballen. 

Later die week gingen we op ontdekkingstocht in het bos. We maakten een stevige
boswandeling, waarbij we genoten van de frisse lucht, de geuren en kleuren van de natuur
en de mooie paddenstoelen die we onderweg tegenkwamen. 
In de lessen Wereldoriëntatie leerden we over het beroep van de dokter. Het werd extra
interessant toen de mama van Lea, die zelf dokter is, naar onze klas kwam. Ze bracht veel
materiaal mee en gaf ons uitleg over haar werk. Dat vonden we heel leerzaam!

In de klas gingen we ook creatief aan de slag. We maakten een prachtig pietenhuis van
schoendozen en allerlei materialen. Iedereen kon zijn of haar fantasie de vrije loop laten en
het resultaat mocht er zeker zijn!

Daarnaast werkten we samen met de kindjes van de groene klas om marsepein te maken
voor Sinterklaas. We verkochten onze lekkernijen ten voordele van de Warmste Week, een
mooi initiatief voor het goede doel. En dat was nog niet alles! Sinterklaas kwam zelf op
bezoek met een foodtruck en we kregen een heerlijk frietje met een frikandel. Ook kregen we
een zak vol lekkers en een paar superleuke smartgames voor in de klas.

Er is ook iets nieuws in onze klas: we hebben nu allemaal nieuwe banken en stoelen en twee
grote mooie tafels achteraan, met wiebelkrukjes en poefjes. Onze klas is supergezellig
geworden!

Ook hebben we sinds kort les van een meester die ons 'digital skills' bijbrengt. We hebben
allemaal ons Typ10-diploma behaald en om dat in de praktijk te brengen, hebben we voor
het eerst onze nieuwjaarsbrieven getypt. Dat ging supervlot!
Net voor de vakantie werden we nog eens getrakteerd door de ouderraad op een heerlijk
fruitbuffet. En we sloten de periode af met een geslaagde winterdag, waarop we samen met
de andere klassen verschillende activiteiten konden uitvoeren.

Het was een drukke, maar super leuke periode. We kijken al uit naar alles wat het nieuwe jaar
ons zal brengen, maar eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie.

Nieuws vanuit L4



Peperkoek in L1
December, een maand van uitkijken naar en verwachten …
Zo keken de leerlingen van het 1ste uit naar dinsdag 3 december om
mee te doen aan “de warmste koekenbak”. Meester Olivier kwam met
een hoekenwerk op de proppen dat de kinderen wel zagen zitten:
oefenen op iPad, een pietenmuts knutselen met juf Kiana van het
secretariaat, samen peperkoekdeeg maken, smartgames en een
piratengezelschapsspel spelen.
Voor elk wat wils en er was veel enthousiasme bij het meten en wegen,
bij denken en proberen, het creatief bezig zijn.
Een keileuke voormiddag die voorbij vloog. En o ja, Piet en Sint vonden
onze peperkoek zeer lekker!
Meester Jos

Merry Christmas!



Pepernoten bakken tijdens de Warmste
Koekenbak in L3



Op stap in het bos met L2 en K2
De leerlingen van het 2de leerjaar gingen samen met alle 2de
kleuters op stap in het bos.
De kinderen werden in 3 groepjes verdeeld. 
Het ene groepje ging samen met juf Romina op zoek naar de
herfstvormen in het bos. 
Een tweede groepje deed een zoekbingo.
Het derde groepje voerde samen met juf Katy heel wat opdrachten
uit die speciaal door de kabouters werden gemaakt. 

De kinderen genoten met volle teugen van: het leren van en met
elkaar, het voorlezen, elkaar te helpen waar nodig, ….
Het was een leuke activiteit.



Dag van het Bos

Sportmix

Op de Dag van het bos fietsten we naar het Ryckeveldebos. 
Daar hebben we allemaal leuke dingen gedaan, zoals muziek maken met
natuur. Daarvoor gebruikten we bladeren en takken om muziek mee te
maken.
We hebben ook de heemtuin bezocht en we hebben nieuwe dieren,
planten, vogels en nog veel meer leren kennen.
Het was echt super leuk!!!!! 

Lily (L5)

Het 5e leerjaar ging met de fiets naar BLOSO in Assebroek. Na een goede
opwarming per fiets konden we een hele voormiddag sporten.
Er waren verschillende balsporten, groepsspelen en ook een paar
wintersporten, zoals snowboarden op nepijs. We deden zelfs aan golfen. 
Via een doorschuifsysteem kwamen we in 3 verschillende zalen waarin we
sportief aan de slag konden. 
Wat wij vooral fijn vonden waren de minigames, de dodgeball (we wonnen
tegen de andere school) en de wintersporten.

Louis en Cyrille (L5)



Voorlezen in de gele klas

Dank je wel aan de vele ouders
en grootouders! 



We maakten in november zelf vogelvoederhuisjes voor de komende winter. Ook
de pete-en metekindjes van het 1e leerjaar hielpen mee. We hebben ze zelf
getimmerd/gezaagd/geschuurd samen met de kleuters van de Rode klas. De
kleutertjes vullen ze ook aan. We mochten ze zelf ophangen in de ontdektuin. De
kleuters maakten ook vetbollen en meester Jos leerde een winterlied aan. Het was
zeer tof en leuk! Yes, mijn voederhuisje hangt in het begin van de ontdektuin.
Het was toffer dan verwacht!
          Nand (L5)

We bouwden een vogelvoederhuisje met het 5de.
We moesten ons eigen gerief meenemen (zaag, hamer).
Dan moesten we planken op de goede maat zagen .
Toen moesten we de planken en blokjes schuren,
dat gebeurde met kinderen van de Rode klas.
Daarna mochten we met ons mete- en petekind timmeren.
Vervolgens moesten we er een visoog aan hangen .
Daarna konden we het huisje zelf ophangen.
Toen hing ons vogelhuisje mooi in de ontdektuin.
            Victor en Loïc (L5)

Vogels voederen in de winterperiode

Merry Christmas!



Zorgen voor de
vogels in de winter

Wij hebben met onze mete- en petekindjes en
de kleuters van de Rode klas vogelhuisjes
gemaakt. We hebben eerst grote planken
gezaagd, eentje van 23 cm en twee van 25 cm.
Dan hebben we acht kleine cirkels en de drie
planken, samen met onze mete- en
petekindjes, geschuurd. 
Vervolgens hebben we ze mooi in elkaar
gestopt en heeft meester dat aan elkaar
geschroefd. We hebben daarna de nagels in
de acht schijfjes geklopt met de hamer.
Tenslotte hebben we de acht schijfjes, met de
nagels, in het vogelhuisje geklopt met de
hamer. De kleinere kindjes hebben ook eens
mogen kloppen .Toen waren ze klaar en
hebben we ze in de ontdektuin gehangen met
een touwtje. We deden er ook een beetje
voedsel in. Het was een leuke namiddag met
iedereen. 
We hopen dat ze een leuke tijd hadden!
 Isolde (L5)



In ons thema de paddenstoel kwam de mama van
Noor langs om de paddenstoelen te verkennen in
de ontdektuin. We kwamen heel wat te weetjes te
weten want zij is mycologe. 

paddenstoelen weetjespaddenstoelen weetjes  



Op bezoek in de Groene klas

Een dagje in de Blauwe klas



Een drukke decembermaand in L6
De voorbije 4 weken kregen we les van Juf Janne. Zij kwam stage
doen op onze school en we heetten haar van harte welkom. Onder
haar leiding organiseerden we een eigen geocache-zoektocht. De
eerste opdracht was om de cache te maken en een leuke opdracht te
bedenken. Daarna tekenden we op een kaart/plan waar de cache
verstopt lag op het schooldomein. Tenslotte moesten de andere
groepjes a.d.h.v. de gekregen kaart de cache zoeken. Het werd een
leuke, spannende namiddag.

Samen met ons metekind of petekind bakten we lekkere wafeltjes
voor de warmste week. We konden ongeveer 60 pakjes maken en
verkopen. We vonden het supertof dat we alles zelf mochten
verkopen. Enkele van ons hielpen om de gebakjes van de kleuters te
verkopen. We waren precies echte marktkramers. 

Op 6 december kwam de sint bij ons op school. We werden
getrakteerd op een heerlijke zak vol lekkers en we kregen dit jaar ook
een heel speciaal cadeau. We mogen met de hele klas er een dag op uit
trekken naar Brugge, waar we een museum zullen bezoeken. ‘s
Middags werden we getrakteerd op lekkere frietjes en een frikandel.

Op maandag 16 december trokken we naar het VHSI om de school te
verkennen. Dit is het startpunt van een hele reeks schoolbezoeken
zodat we een goede keuze kunnen maken om het middelbaar te
starten.



Merry Christmas!


